


 Programma: Vredesweek Apeldoorn 2024

 zaterdag 14 september 

     Eye in Eye

 zondag 15 september 

      Dialoogtafel – De (dialoog)tafel van Hannah Arendt

 maandag 16 september

      Lezing Dion van den Berg 

  

 dinsdag 17 september

      Dialoogtafel – Samen voor vrede   

 woensdag 18 september    

      Dialoogtafel – Jongeren van verschillende religieuze tradities

 vrijdag 20  september 

      Dialoogtafel – Samen voor vrede 

      Gebed voor vrede

 zondag 22 september     

     Vredesdienst

      Rozenactie

        

Samen bouwen aan een vredig bestaan
Vrede staat voor: in harmonie samen oplossingen zoeken voor alles, waar we dan 
samen aan bijdragen. Dat vraagt om vrede op de eerste plaats in je leven te zetten: 
naar je beste vermogen te leven in harmonie met anderen, met de wijk, met de 
gemeente, met het land en ja, met de wereld. Waarom? Omdat dit het beste oplevert 
voor eenieder, elke man of vrouw, elk kind en alle partijen.
In de wereld van nu is zo’n vrede bijna niet voor te stellen; en toch is mondiale vrede 
op de lange duur onvermijdelijk.

Terwijl wij individueel op onze eigen manier bijdragen aan het opbouwen of afbreken 
van vrede, is er namelijk ook een ander proces aan de gang: de voortschrijdende 
ontwikkeling van onze beschaving door de duizenden jaren heen. Daar waar we ooit 
als stam in vrede moesten leren leven, staan we nu voor de uitdaging om dit mondiaal 
te doen, wat geen enkel mens, laat staan land, alleen kan realiseren.
Je zou kunnen zeggen dat we als mensheid als gevolg van ons eigen gedrag (lees: niet 
in harmonie met anderen leven) én door de natuur gedwongen worden om onder 
ogen te zien dat alleen onbaatzuchtig samenwerken vrede brengt. Er is niemand die 
weet hoe je alle huidige, mondiale problemen moet aanpakken; in harmonie weten we 
dat wel; als je een onderdeel van het probleem bent, ben je immers ook een onderdeel 
van de oplossing.

En zoals gezegd: ook de natuur dwingt de mens om als één volk te leven, wat we 
eigenlijk ook zijn: de bladeren van één tak, de takken van één boom.
Om een voorbeeld te geven: discriminatie van ras en huidskleur is over 500 tot 1000 
jaar compleet verdwenen door de vermenging van rassen (interraciale relaties). 
Onze huidskleur wordt volgens de wetenschap dan wereldwijd licht koffi ebruin. 
Maar ook qua wereldbevolking (voor het eerst met 9 miljard mensen!), qua 
natuurverschijnselen en klimaat, sluit de natuur alle vluchtroutes om niet in harmonie 
te leven en te werken, af. We zullen alle uitdagingen moeten oplossen, samen.
De natuur leert ons in dit opzicht nóg iets: energie gaat nooit verloren. Daarom voor 
allen die aan vrede werken of dat willen gaan doen, laat je hart niet ontmoedigd 
worden: hoe klein de vooruitgang soms ook lijkt, niets van wat wij vanuit het zuivere 
verlangen om de wereld voor ons allen en de generaties na ons vooruit te helpen, gaat 
verloren of is tevergeefs.

Ik, wij, nodigen u van harte uit om van de Vredesweek samen weer een extra impuls te 
maken voor de gemeenschap Apeldoorn (en omgeving ;-).

Graag tot ziens en tot spreeks! 

Bo van Luijtelaar
Ambassadeur voor Vrede Apeldoorn 2024 
(lid van de Bahá’í-Gemeenschap Apeldoorn)

Voorwoord

      Vredesweek Apeldoorn partners

Illustratie l afbeeldingen: PAX vredesweek.nl
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De (dialoog)tafel – van

Hannah Arendt

Datum   zondag 15 september 2024
Tijd   14.00-16.00 uur
Plaats Theehuis, Westenenkerpark , Zilverweg 32 Apeldoorn
Aanmelden  Stuur een mail naar info@samenspraakapeldoorn.nl of meld je 
aan via dit formulier https://forms.gle/D7v2YudxzsDE7mNZA
Deelname is gratis. 

Samen voor vrede. Nu!
Stichting Samenspraak Apeldoorn organiseert in de vredesweek een drietal 
dialoogtafels. Je bent van harte uitgenodigd om aan te sluiten.

We starten deze dialoog met het lezen van een fragment uit het essay 
‘Wij vluchtelingen’ van Hannah Arendt (politiek fi losoof 1906-1975). In 
dit essay vertelt Hannah Arendt aan de hand van haar eigen ervaringen 
als vluchteling wat het betekent om stateloos en afhankelijk te zijn van 
de liefdadigheid van anderen. Ze beschrijft hoe het is om je beroep, taal, 
vrienden en routine van het dagelijks leven kwijt te raken.

Na het lezen van het fragment gaan we hierover met elkaar in gesprek.   We 
refl ecteren op deze dialoog door het maken van een  streepgedicht. Verras 
jezelf met deze creatieve schrijftechniek en meld je aan voor deze middag.   

Quote Hannah Arendt uit haar werk ‘de menselijke conditie’: “Het 
gezamenlijk leven in de wereld betekent in wezen dat zich tussen hen die 
haar bewonen een wereld van dingen bevindt, zoals een tafel zich bevindt 
tussen degenen die er aan hebben plaatsgenomen; als door elk ander 
intermediair worden mensen door de wereld tegelijkertijd verbonden en 
gescheiden.”
Deze dialoog wordt  begeleid door Sylvia van Ark. Ervaren 
dialoogbegeleider van stichting Samenspraak Apeldoorn. 

Meer informatie te vinden op www.samenspraakapeldoorn.nl

Georganiseerd door Stichting Samenspraak 

De verbinding  

Eye in Eye

Datum zaterdag 14 september 2024 
Tijd  14.00-17.00 uur
Plaats Oranjepark

Elkaar vier minuten aankijken zonder iets te zeggen! En dan naar iemand te 
kijken die je niet kent! Wat doet dat met ons! Voel de verbinding die je met 
elkaar hebt!

Dit gaan we deze middag doen. Beleef ook dit magische moment!

Kijk naar dit fragment om geïnspireerd te worden: https://youtu.be/nf4-
NAqQrn4 

Het kan zijn dat deze activiteit naar 15, 21 of 22 september afhankelijk van 
het weer! Let op de Facebook pagina hiervoor.

Georganiseerd door: Apostolisch Genootschap en Stichting Peace Is The Way
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Lezing

Dion van den Berg

Datum maandag 16 september 2024
Tijd 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur
Plaats Odd Fellows, Violierenplein 101 te Apeldoorn
Graag opgeven door sturen email naar evdbij001@hotmail.com

Maandag 16 september a.s.  zal in het kader van de vredesweek een lezing 
worden gehouden door Dion van den Berg, werkzaam bij vredesorganisatie 
PAX.

Dion van den Berg (63) werd als middelbare scholier actief in de 
vredesbeweging. Vanaf 1980 is hij werkzaam bij vredesorganisatie PAX. 
Hij was en is betrokken bij vredesinitiatieven en vredesprocessen in talloze 
(post) conflictgebieden. Hij heeft een bijzonder interesse in hoe processen 
van vredesopbouw zich verhouden tot processen van staatsopbouw. Hij 
is één van de trekkers van de Nederlandse Democratie-Coalitie.  Ook in 
Tilburg is hij actief, onder andere als voorzitter van de Sociale Raad Tilburg. 
“Praten staat in mijn werk centraal, maar vooral het belang van luisteren 
wordt onderschat.”

De Vredesweek wordt elk jaar gehouden in september rond de 
internationale dag van de Vrede: 21 september. Doel van deze week is de 
verschillende groeperingen in Apeldoorn dichter bij elkaar te brengen en 
aandacht te vragen voor conflicten in de wereld.

Komt u ook?

Het belooft een prachtige en inspirerende avond te worden! 

Georganiseerd door Odd Fellows
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Dialoogtafel 

Een vreedzame samenleving 

Datum dinsdag 17 september 2024
Tijd 19.00-21.00 uur
Plaats Gebouw Apostolisch Genootschap 
                   (tevens Ambassade van de Vrede) 
Aanmelden  Stuur een mail naar info@samenspraakapeldoorn.nl of meld je 
aan via dit formulier https://forms.gle/D7v2YudxzsDE7mNZA  
Deelname is gratis. 

Samen werken aan een vreedzame samenleving begint met luisteren naar 
elkaar.

We vullen veel voor elkaar in. We oordelen gemakkelijk over iets wat we 
niet hebben meegemaakt. We hebben soms een ongegronde mening. Hoe 
mooi zou het zijn als we elkaar beter begrijpen én anderen in hun waarde 
kunnen laten. Dat begint bij luisteren naar elkaar en accepteren dat we niet 
allemaal hetzelfde denken.

We gaan vanavond met elkaar in gesprek om te ontdekken wat er nu echt 
leeft bij elkaar als we het over een vreedzame samenleving hebben. Wat 
vinden we belangrijk? Wat hebben we meegemaakt? Waar hebben we zelf 
invloed op? Kunnen we zelf een steentje bijdragen?

Het gesprek wordt begeleid door Anieta Scholten, ervaren 
dialoogbegeleider van stichting Samenspraak Apeldoorn.

Ben je nieuwsgierig en wil jij meepraten over dit onderwerp?  
Meld je dan aan.

Meer informatie te vinden op www.samenspraakapeldoorn.nl

Georganiseerd door Stichting Samenspraak 
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Dialoogtafel 

Jongeren van verschillende religieuze 

tradities

Datum woensdag 18 september 2024
Tijd 19.00-21.00 uur
Plaats Gebouw Apostolisch Genootschap, Rademakersdonk 801 
 (tevens Ambassade van de Vrede) 
Aanmelden  Stuur een mail naar info@samenspraakapeldoorn.nl of meld je 
aan via de volgende link: https://lnkd.in/ewy5BrQP

Op woensdag 18 september (Apeldoorn) organiseert de werkstichting van 
het OJCM, Geloven in Samenleven, en het Apostolisch Genootschap een 
dialoogavond voor jongeren. 

Het thema is: ‘De beleving van het Israël-Gaza conflict’ en de impact hiervan 
op ons leven in Nederland.

Meer info op www.samenspraakapeldoorn.nl

Georganiseerd door Stichting Samenspraak
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Dialoogtafel 

Vrede maak je samen

Datum vrijdag 20 september 2024
Tijd 14.00-16.00 uur
Plaats Gebouw Apostolisch Genootschap, Rademakersdonk 801 
 (tevens Ambassade van de Vrede) 
Aanmelden  Stuur een mail naar info@samenspraakapeldoorn.nl of meld je 
aan via dit formulier https://forms.gle/Mpn32oNUhAhSw87W7 
Deelname is gratis. 

Alleen samen kunnen we werken aan een vreedzame samenleving. 

In Amerika heeft iemand een bord in de tuin gezet met de tekst: Ik hou van 
je. Je denkt waarschijnlijk. “Je kent me niet eens.” Maar als mensen kunnen 
haten zonder reden, kan ik liefhebben.

Deze tekst is de inspiratie voor deze dialoog 
in het kader van de vredesweek.
Door in dialoog te gaan, ontdekken we wat 
er nu echt leeft bij elkaar. In een gesprek 
van twee uur neemt de Femke jullie mee in 
een gesprek over samen voor vrede. Hoe 
kan je samen vrede dichterbij brengen? Kan 
liefde het begin van vrede zijn? Hoe zie jij 
dit? Samen ga je ontdekken hoe anderen 
hiernaar kijken. Jouw inbreng wordt erg 
gewaardeerd. 

De dialoog wordt begeleid door Femke Doorenspleet, ervaren 
dialoogbegeleider van stichting Samenspraak Apeldoorn. 

Ben je nieuwsgierig en wil jij meepraten over dit onderwerp? Meld je dan 
aan via link. https://forms.gle/D7v2YudxzsDE7mNZA
Meer informatie op www.samenspraakapeldoorn.nl

Georganiseerd door Stichting Samenspraak 
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Gebed

Gebed voor vrede

Datum vrijdag 20 september 2024
Tijd 19.00 uur
Plaats OLV kerk , ingang Stationsstraat 13

We noemen in dit gebed de landen waar oorlog en strijd is en steken 
kaarsen aan.

Wij bidden om licht in de dialoog en de wegen naar vrede. Na het gebed is er 
een ontmoeting met elkaar.

Iedereen is welkom

Er zijn geen kosten aan verbonden.

Georganiseerd door Sant’Egidio

Gebed

Vredesdienst

Datum zondag 22 september 2024
Tijd 10.00 uur
Plaats Doopsgezinde kerk , Paslaan 

In de Doopsgezinde kerk aan de Paslaan zal de dienst zijn gewijd aan de 
Vredesweek. Voorganger is Dirk Jan Steenbergen.

De dienst heeft een oecumenisch karakter. 

Georganiseerd door Doopsgezinde kerk

Rozenactie

Datum Gedurende de Vredesweek
Tijd Onbekend
Plaats Verrassing

Gedurende de week zullen er rozen worden uitgedeeld aan het 
langslopende publiek als teken van verbondenheid.

Georganiseerd door Apostolisch Genootschap en Bahá’í-Gemeenschap Apeldoorn
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Gedurende de week zullen er rozen worden uitgedeeld aan het 
langslopende publiek als teken van verbondenheid.



Vrede leert de kracht van saamhorigheid en dat zou 
de kracht vn ons toch moethen zijn in deze tijd.


